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IK ZAT IN DE GEVANGENIS EN GIJ ZIJT MIJ KOMEN BEZOEKEN 

( Mattheüs 25, 36) 

Ere-deken Lambert Vanherk bezoekt wekelijks gedetineerden in de gevangenis 

van Hasselt en gaat met hen in gesprek. 

Graag wil hij ons komen vertellen over zijn ervaringen met het gevangenisleven. 

Opsluiting in de gevangenis is voor de betrokkene en zijn omgeving een ingrijpend 

gebeuren waaraan in onze samenleving doorgaans weinig aandacht wordt 

besteed. Hoe beleven deze mensen dat en is er dan nog plaats voor geloof en 

verdieping in hun leven? 

Daarom nodigen wij jullie allen graag uit op een gespreksavond rond dit thema. 

Deze speciale avond gaat door op woensdag 5 november om 20.00 uur in zaal     

‘t Weekend’ te Tuilt (links van de kerk). Inkom is gratis. Voor eventuele verdere 

inlichtingen: yoroosen@hotmail.com 

Wij hopen om jullie talrijk te mogen verwelkomen!


